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De film opent voor de toeschouwer een rijke, veelzeggende betekeniswereld met vier componen-
ten: levensbeschouwing, herinnering, woord en strijd.

Levensbeschouwing
De hoofdverteller is het personage van de Dood. In de roman is die permanent aanwezig. In de film 
komt hij één keer als een nachtwandelaar op zijn rug in beeld. Daarnaast blijft hij onzichtbaar, maar 
wel hoorbaar. Hij opent en sluit af, en onderweg komt hij regelmatig tussen via de techniek van de 
voice-over, een typische verteltechniek in film. De stem van de Dood heeft een zeer mediterende, 
zachte klank. Ook de verstillende, bijna intimistische filmmuziek (piano, viool, orkest) van John Wil-
liams, waarvoor hij begin 2014 een Oscarnominatie kreeg, versterkt nog die beschouwende sfeer. 
Door de aanwezigheid van het Dood-personage krijgt de film een beschouwend karakter. Dat bete-
kent niet dat de film geen actiescènes kent: de loopwedstrijd, de boekverbranding, de inbraak, de 
intimidatie op de brug, de inspectie van de kelder door de politie, de kanteling van het legervoer-
tuig. Toch legt de stem van de Dood een beschouwend kleed over de filmbeelden. Het personage 
nodigt de toeschouwer uit hem daarin te volgen. We kunnen daarom ook spreken van een levens-
beschouwelijke film. 

De veelzeggende betekeniswereld

Hans wordt verplicht om dienst te nemen in het leger als straf om op te komen voor een Joodse klant.
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	 Via de Dood mediteert de film over het leven van de mens dat altijd en overal sterfelijk is. 
Die levensbeschouwelijke kant komt door het wezen zelf van het personage. De Dood doodt zelf 
niemand, hij moet alleen maar toekijken en klaar staan om de ziel van de gestorvenen naar de he-
mel, boven de wolken, te brengen. Wat de ziel precies is en wat de hemel inhoudt, laten de roman 
en de film in het midden, of liever: open. Iedere toeschouwer kan dit gegeven voor zichzelf invul-
len. Het feit is dat de klemtoon ligt op het schouwen van wat de sterfelijke mensen doen. En om 
goed te kunnen schouwen, wil de Dood voor één keer niet het spoor van de doden volgen, maar 
dat van de levenden, in het bijzonder van één bijzonder iemand: het meisje Liesel. 
	 De slotzin van het personage van de Dood luidt: “Ik word gekweld door mensen.” Dat is de 
Nederlandse vertaling uit de roman. In het Engels en in film klinkt het als volgt: “I’m haunted by 
humans.” Het Engelse ‘haunt, haunted’ duidt meestal op het rondspoken van een geest zoals in 
spookverhalen. ‘A haunted house’ is een spookhuis, een huis waarin een geest ronddwaalt. Dat 
rondwaren, rondspoken, kan ook slaan op iets waaraan iemand voortdurend denkt, iets wat in 
iemands geest blijft rondhangen: een gedachte, een herinnering, een wensbeeld enzovoort. In het 
geval van The Book Thief blijkt dat het personage van de Dood voortdurend bezig is met na te den-
ken over mensen (“humans”). Ze laten hem niet los. Dat komt niet zozeer omdat ze sterfelijk zijn en 
de Dood hun zielen moet gaan ophalen. Eigenlijk is de Dood gefascineerd door de levende mensen 
met Liesel als voorbeeld.  Wat dat inhoudt, blijkt goed uit de beschouwing van de Dood bij de scène 
waarin Rudy komt te sterven.  

De ziel van Rudy rolde zopas in mijn armen. In mijn job tref ik de mensen altijd aan op hun best en 
op hun slechts. Ik zie hun lelijkheid en hun schoonheid en ik vraag me af hoe dat ene wezen mens 
de twee tegelijk kan zijn.

Via de reflecties van het personage van de Dood willen Markus Zusak en in zijn spoor ook Brian 
Percival de toeschouwer laten nadenken over de mens. Dat gebeurt niet in het abstracte, maar in 
de spiegel van de geschiedenis van de mens, in het bijzonder in de spiegel van de gruwel van de 
Tweede Wereldoorlog die het slechtste in de mens naar boven heeft gebracht. Via Liesel, Hans en 
Rosa, wil de Dood aandacht vragen voor hen die ook in die harde, wrede omstandigheden toch 
trouw blijven aan het goede in de mens. Dat maakt mensen tot mensen, los van hun maatschap-
pelijke positie. De film brengt via het portret van Liesel, Hans en Rosa, een hulde aan de gewone 
mensen. Ze beoefenen in de gegeven omstandigheden het goede. Wanneer mijnheer Lehmann, 
een echte Duitser, toch wordt aangehouden omdat zijn familie een Joodse achtergrond zou heb-
ben, komt Hans tussen en zegt tegen de officier: “Hij is een goede persoon, hij is een goed man.” 
Het mag niet baten, integendeel de autoriteiten zullen Hans hiervoor straffen. Wanneer Hans later 
aan tafel zit met Liesel en zich luidop afvraagt wat hun inspanningen om Max te verbergen hebben 
betekend, antwoordt Liesel hem: “We waren gewoon mensen. Dat is wat mensen doen.” Hans re-
pliceert: “Liesel, je bent volwassen geworden.” The Book Thief is een beschouwing over de waarde 
van het leven van mensen die het goede ten koste van alles blijven beoefenen, zoals Liesel, Hans en 
Rosa uit de Himmelstrasse doen. Wellicht hebben zij de sleutel in handen tot wat de echte hemel 
kan inhouden?
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Ode aan het woord

Via Liesel ontwikkelt The Book Thief ook een mooie betekenislijn rond de taal. De insteek is de 
kracht en de macht van woorden. Die manifesteert zich in de boeken. Hier speelt de verwijzing naar 
de boekenverbranding onder de nazi’s mee: een menselijke beschaving die boeken op een brand-
stapel gooit. Die beschaving komt tegenover die van Hans, Liesel, Max en in zekere zin ook Ilsa, te 
staan. Zij zweren samen tegen dergelijke barbaarse destructie. 
	 De rode draad van dit verhaal bestaat uit de evolutie die Liesel doormaakt van het kind dat 
niet kan lezen en schrijven tot het meisje dat leert lezen om zo zelf ook schrijfster te worden. Mooie 
scènes die dit alles evoceren, zijn: de letterkelder die Hans inricht waar Liesel de nieuwe woorden 
schildert, Liesel die voorleest aan de doodzieke Max en aan de bange burgers in de schuilkelder, de 
prachtige bibliotheek van Ilsa, de burgemeestersvrouw. 
	 Het sterkste en meest veelzeggende gegeven is echter het boek Mein Kampf van Hitler. Dit 
boek vormt de hoeksteen van het Hitlerregime dat heel Duitsland in beweging zet richting ‘het rijk 
van de Dood’. Woorden zijn machtiger dan wapens. Ze doen wapens speken of zwijgen. In het geval 
van Hitler doen zijn woorden een wereldbrand ontketenen. Hiertegenover staat de andere macht, 
de menselijke macht van woorden. Max schildert met verf van Hans de bladzijden van zijn exem-
plaar van Mein Kampf blanco. Hij verbrandt het boek niet, hij wist de woorden weg en schenkt het 
boek dat een schrift is geworden, aan Liesel met de opdracht zelf een verhaal te schrijven. Met de 
hulp van Hans die haar leert lezen én met de aansporing van Max overschrijft Liesel de dodende 
kracht van woorden, zoals beoefend door Hitler, met woorden die aan het menselijke leven kleur 
en warmte geven. Via die woorden die ze schrijft over de goede mensen die ze heeft leren kennen, 
overleeft Liesel ook het bombardement. Ze zat immers tijdens het bombardement te schrijven in 
haar schrift. De woorden hebben haar leven gered! Dit is wel de mooiste beeldspraak die de film 
uitwerkt.

Liesel vertegenwoordigt de kracht van het geschreven woord in de cultuur van de mens.
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De mens en zijn strijd
De film werkt nog meer dan de roman met de beeldspraak van de titel van Hitlers boek, Mein 
Kampf. De film verhaalt immers de strijd van enkele gewone mensen tegen ‘de grote strijd’ van Hit-
ler. Die staat in het teken van de strijd van het edele, Duitse ras tegen alle andere, minderwaardige 
rassen, vooral dan tegen dat van de Joden. De film kleurt de strijd tegen de strijd van Hitler via Max, 
Liesel en Hans, én Rudy/Jesse Owens.

Max

De Joodse, jonge man Max draagt het boek Mein Kampf bij zich. In de kelder van de Hubermans 
overschildert hij het boek en schenkt het aan het Duitse meisje Liesel. Zij wil gepassioneerd leren 
lezen, woorden ontdekken en verzamelen om er zelf mee te kunnen schilderen. In het ‘Strijd-boek’ 
van Max wil ze haar herinneringen schilderen van haar leven, haar strijd die was begonnen met 
de dood van haar broertje en haar adoptie. Haar strijd is anti-Hitler. Waar diens woorden ston-
den, schrijft ze nu haar herinneringen op aan haar nieuwe ouders, Hans en Rosa, én de vreemde, 
vluchteling Max, evenals haar buurjongen Rudy die van haar houdt, maar dit niet durft te uiten. 
Die mensen hebben geholpen om ‘haar strijd’ tot een goed einde te brengen. “Je bent volwassen 
geworden.”, zegt haar adoptievader tegen Liesel.  
 

Hans en Liesel

Hans en Liesel verzetten zich allebei tegen de boekenverbranding en ze verbergen Max in de kelder. 
Hans verzet zich op straat tegen de aanhouding van de Joodse burger Lehmann, een van zijn klan-
ten, en Liesel gaat tussen de weggevoerde Joden lopen terwijl de anderen staan toe te kijken.  

Rudy/Jesse Owens

The Book Thief plaatst de menselijke strijd tegen ‘de strijd (Kampf) van Hitler’ van in het begin van 
de film ook in een duidelijk historisch en politiek perspectief. Dat gebeurt via de historische beelden 
van Jesse Owens (zie hoger) met wie de jonge loper Rudy zich identificeert. Toen Owens vertrok 
naar Hitlers Berlijn om er deel te nemen aan de Olympische Spelen schreef hij:

In de jaren 1830 werden mijn voorvaderen als slaven per boot over de Atlantische Oceaan van 
Afrika naar Amerika gevoerd door mensen die vonden dat ze andere mensen konden bezitten. Ik 
ben aan boord gegaan om de Oceaan opnieuw over te steken en Adolf Hitler te bekampen. 
(Geciteerd in de documentaire American Experience: Jesse Owens (2012) van Lawrence Grant, een productie van WGBH 
Educational Foundation)

Let op het werkwoord ‘bekampen’. In de film monteert Brian Percival historische beelden van de 
echte Jesse Owens tijdens de 100 meter van de Berlijnse Olympiade. Hitler zat toen toe te kijken 
en weigerde nadien, zoals het ceremonieel voorschreef, om Owens persoonlijk te feliciteren en de 
hand te schudden. Hij wilde geenszins samen op de foto met ‘een zwarte’. Hiermee ontmaskerde 
Owens op zijn eentje Hitlers racisme, iets waarover de kranten in de VS expliciet hebben geschre-
ven. In de film wil de kleine Rudy net zoals Owens het opnemen tegen Hitlers nazisme. Hij schildert 
zich zwart en roept samen met Liesel luid: “Ik haat Hitler”. De roman en de film brengen hulde aan 
al die gewone, anonieme mensen in Duitsland die zich via kleine acties tegen het regime hebben 
verzet. In hun strijd moesten ze zolang Hitler regeerde de duimen leggen, maar na de komst van 
de geallieerde troepen konden ze hun strijd tegen de strijd van Hitler omvormen tot een blijvende 
strijd voor de menselijkheid van de mens.
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De terugkeer uit het leger van Hans. Liesel verwelkomt haar stiefvader van wie ze heeft leren strijden. Hij 

heeft haar geholpen te strijden tegen haar verdriet en pijn door haar te leren lezen. Nadien strijden ze 

samen tegen de waarzin die zich meester heeft gemaakt van de hele samenleving. Ze strijden niet met 

wapens. Hun enig wapen is de taal dat tastbaar wordt in het boek. Max vervoegt de strijd van Hans en 

Liesel. Hij spoort het meisje aan om haar eigen gedachten te verwoorden en zo de eerste stap te zetten 

om zelf te gaan  schrijven. Daarin steekt al een grote overwinning op het regime dat het vrije denken en 

spreken van zijn burgers aan banden wilt leggen.
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Er zijn tal van mogelijkheden om na het zien van de film The Book Thief in schoolverband, te film te 
verwerken in zinvolle leerprocessen. Bij wijze van inspiratie volgen hier kort enkele mogelijkheden.

Boek en film
De film biedt de mogelijkheid om een leerproces uit te werken rond woord en beeld. Dat kan bij-
voorbeeld door een groep van de leerlingen vooraf te vragen de roman te lezen terwijl de andere 
helft pas de roman na het zien van de film lezen. Dan is het boeiend om de twee groepen de tijd en 
de ruimte te geven om hun ervaringen voor te stellen aan elkaar. Vanuit die gegevens kan dan een 
leergesprek volgen over de gelijkenissen en de verschillen tussen roman en film. 

Woorden verzamelen en ruilen
In een ander leerproces is het mogelijk om net zoals Liesel woorden te verzamelen. Geïnspireerd 
door haar voorbeeld in de film, kan de leerkracht de leerlingen uitnodigen om een verzameling van 
twintig woorden aan te leggen. Het zijn woorden die ze nog niet kenden of waar ze nog niet hadden 
bij stil gestaan. Het zijn woorden die ze vinden in het lezen van teksten die hen aanspreken (artikels, 
romans, verhalen, berichten). Bij ieder woord vermelden ze de bron waar ze het woord hebben ge-
vonden. Daarna organiseert de leerkracht in de klas een ruilbeurs van woorden. Leerlingen krijgen 
de gelegenheid om woorden te ruilen. Uiteindelijk sluit iedere leerling zijn verzameling af, stelt ze 
voor op een A4 (of A3)-poster, waarna er in de klas zelf of ergens in de school een postertentoonstel-
ling wordt opgebouwd. 

Filmquiz
De leerlingen verdelen zich in kleinere groepen van drie à vier leden. Ieder kleine groep stelt een 
filmquiz op van tien vragen over de film The Book Thief. De leerkracht krijgt die vragen en kijkt of er 
geen dubbels in voorkomen. Daarna mag iedere groep om beurt de tien vragen stellen aan de andere 
groepen. Uiteindelijk zal moeten blijken welke groep wint.

Leerimpulsen



21

Scholendossier                                                             The Book Thief                                                                   Sylvain De Bleeckere    

t
h
e

b
o
o
k

t
h
i
e
f

Klein opstel
Omdat de film over woorden lezen en schrijven handelt, is het zeker een mooie opdracht om iedere 
leerling na de film te vragen een kort opstel van 1 A4-bladzijde te schrijven met als titel ‘De boeken-
dief Liesel’. De opdracht bestaat erin de eigen visie te verwoorden over Liesel als boekendief. Het 
is dus zeker niet de bedoeling om gewoon het filmverhaal na te vertellen. De eigen visie primeert 
waarbij de leerling via het personage Liesel kan uitleggen hoe hij of zij het woord ‘boekendief ’ heeft 
verstaan. Gaat het om een echte dief? In welke zin? Enzovoort!


